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De krant van de PCB Ichthusschool  
Schoonhoven 

 

 
Van de redactie  
 

Nieuwe naam! 
 
In de afgelopen weken ging er 
een flyer rond in de klassen met 
de aankondiging van de 
schoolkrant. In die flyer vroeg de 
redactie om inzendingen voor de 
nieuwe schoolkrant, maar ook 
stond er een prijsvraag in! 
 
Wie verzint de naam voor de 
nieuwe schoolkrant? 
 
Er werden erg veel leuke namen 
ingestuurd door verschillende 
klassen. Na goed overleg in de 
redactie werd een favorietenlijst 
gemaakt en eerlijk gestemd over 
de leukste naam. 
 
De naam Blubclub werd de 
winnaar en die werd ingestuurd 
door groep 4a! 
 
Groep 4a won daarmee een 
traktatie voor de hele klas, 
gefeliciteerd! 
 

  
Groep 4a won met de naam Blubclub! 

 

 

 

De redactieleden: Joah van der Horst, Stan van Roon, Hugo Louter en Bram Driesen uit groep 7 

 
Van de redactie 

De eerste editie van de blubclub 
Een echte schoolkrant door en voor de leerlingen  

Hallo wij zijn de redactie van de schoolkrant 
en dit is de eerste editie voor iedereen! Wij 
hebben dit gedaan omdat we dit erg leuk 
vinden en de school nog een stukje leuker 
willen maken.  

Dit zijn de redactieleden: 

Bram: fotograaf  
Hugo: chef moppentrommel 
Stan en Joah: interviews en overige dingen. 
 
Daarnaast schrijft iedereen ook artikelen 
maar dit zijn een beetje de speciale taken. 
Leuke boel toch?  

We schrijven over belangrijke dingen op 
school of uitjes met de klas. Soms hebben we 
een prijsvraag en er mogen ook advertenties 
in de krant. 

Interviews komen ook aan de beurt, net 
zoals moppen en wist-u-datjes. 

Iedere klas mag ongeveer 4 moppen of wist-
u-datjes of 2 artikelen of interviews, anders 
wordt de krant wel erg vol. 

Als er echt iets in Schoonhoven gebeurt wat 
erg belangrijk of grappig is mag dat er ook 
wel in maar het liefst over school. Het 
spreekt voor zich dat je niet schrijft over het 
spannende knikkerpotje in de lunchpauze 
maar wel echt wat andere mensen boeit. 
Hoewel we nu ook een voetbalverslag van 
een pauze in de krant hebben hoor! 

Wij hopen dat jullie nog veel dingen 
inzenden. Voor de volgende keer is kun je 
dat insturen vóór 28 juni naar 
schoolkrant.pcbichthus@gmail.com 

Tot de zomervakantie, dan is de volgende 
krant, doei. 

De redactie. 

 

 

Imker in de klas 
Groep 4 

Groep 4a wint! 
Blubclub 

Juf Heleen vertelt 

Interview met juf Heleen 

Een verslag van het bezoek Redactie Stan van Roon 
 

 

Pagina 3 

Ichthus Blubclub nieuwe naam schoolkrant 
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Stan van Roon 
 

Het Zilvermuseum  
Groep 7 ging op pad  

Groep 7 van de Ichthus ging dinsdag 26 
Maart naar het Zilvermuseum met de 
klas.  
Eerst gingen we samen naar het museum 
fietsen. Toen we aankwamen mochten 
we naar binnen.  
 
Onze klas werd in twee groepen 
verdeeld. Groep 1 ging als eerst een 
lepeltje van zilver maken en groep 2 
kreeg als eerste een rondleiding.  

Tijdens de rondleiding kregen we 
informatie te horen over zilver en daarna 
deden de jongens tegen de meiden een 
wedstrijdje wie als eerst een kluis kon 
openen door vragen goed te 
beantwoorden  (de jongens wonnen 
natuurlijk met 2 - 0 en bij de andere 
groep was het  2 – 1 voor de jongens)  

 Daarna gingen we nog kijken hoeveel 
goud er in de ringen zat van een vrouw 
en de juf.  

Toen wisselden we van groep en 
mochten wij een lepeltje van ijzer 
maken. Eerst kregen we uitleg daarna 
mochten we aan de slag. Het ging best 
goed en iedereen kreeg zijn lepeltje af 
met zijn eigen voorletter van hun naam 
en achternaam.  

We moesten alles nog even opruimen, 
als dat was gebeurd konden we weer 
verzamelen en fietsten we gezellig naar 
school en moesten we weer aan het 
werk (ZUCHT!! Zoals altijd) 

Groen moet je doen 
En de stenen moeten met pensioen 

En wij worden kampioen 
Want groen moet je doen 

 
Rosalie Hartog (5A) 

 

 

 

   

 
Wist u dat.... 

• er 30 kinderen in de Goudvisgroep zitten 
• onze groep vanaf 22 mei zelfs 31 kinderen telt 
• dit echt een gezellige maar drukke boel is! 
• de meiden graag knutselen, heel creatief zijn 
• de jongens prachtige bouwwerken maken 
• we goed zijn in rommel maken 
• opruimen niet onze hobby is 
• we hopen op veel mooi weer, zodat we lekker buiten kunnen spelen en leren 
• we onszelf echt een leuke groep vinden   

Groetjes van de Goudvissen! 
 

Teijn Augusteijn (6A) 
 

Voetbal in de pauze 
Een verslag van de wedstrijd 
 
3 april 2024 – de tweede pauze 

De teams zijn Thijmen Teijn en Daylano 
tegen de rest. 
De wedstrijd is begonnen, Teijn die 
verovert de bal en hij gaat er meteen in 
wauw wauw! 
De wedstrijd is weer begonnen, Lieke 
schopt de bal, Thijmen aan de bal, gaat 
het hoekje in en geeft hem voor op 
Daylano met een grote kans. Theo 
schopt die bal weg. 
 
Thijmen schiet, maar naast en Sippora 
heeft de bal maar die is paniekerig. Teijn 
verovert de bal en hij scoort weer: 2-0 ! 
 
De wedstrijd is weer begonnen, Theo aan 
de bal. Ingooi voor Thom, gooit hem naar 
Dailey maar Daylano kopt hem weg.  
Daylano aan de bal, dribbelt één iemand 
uit en schiet raak: 3-0! 
 
De wedstrijd is weer begonnen, Lieke 
schiet weg, Thijmen pakt hem af en 
schiet mis helaas.  
 
En de bel gaat en het is afgelopen. 
Thijmen, Teijn en Daylano hebben 
gewonnen met 3-0.  
Doei  
 

Joah van der Horst  

Biddag 
 

De biddag was weer een groot succes en 
de hele school was er weer bij (en zong 
lekker hard mee).De biddag was weer 
erg gezellig en leerzaam, de dominee 
vroeg af en toe wat en we mochten nog 
even bewegen in de banken. Het thema 
was bidden is vertrouwen. Een hele 
mooie dienst en de sketch was erg 
grappig. Het ging over bidden (dus 
praten met God) en vertrouwen op God 
dat we alles krijgen wat we nodig 
hebben… 

 

Voor groep 8 was het de laatste keer als 
school om in de kerk te zitten (jammer). 
We zongen nog het een en ander en dat 
was erg leuk.  

De kinderen van de groep 8 gingen nog 
een stukje voorlezen uit de Bijbel en we 
zongen nog een canon, daarna gingen 
we weer naar school met de fiets, en 
daarna weer aan het werk. 

ZUCHT. 
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Bram Driesen 
 

300e leerling op 
school 
 

 

 

“Vandaag 12 maart, yes we gaan de 300  
foto maken! De eerste pauze is er al een 
300 getekend met stoepkrijt. Het is een 
hele grote 300. Oke de pauze is voorbij 
we gaan eten. Mmmm lekker. Oke nu 
nog wat lessen en dan is het zo ver nog 
een paar uurtjes. Het is tweede pauze 
nog even spelen. Pauze is voorbij nu 
gaan we lunchen lekker. Oke het is 
ongeveer 1 uur we gaan de foto maken 
we staan buiten. De lucht is fel maar we 
moeten naar de drone kijken klik 
gemaakt!” 

Loïs Wilzing (6a) 

 

 

Joànna (5A)  
 

Koningsspelen 

Vrijdag 19 april 
 
De Koningspelen beginnen weer! Ik 
heb er zin in we gaan met de hele 
school leuke en  sportieve activiteiten 
doen en met zijn allen gezellig 
ontbijten.  In onze klas kan je kiezen uit 
3 activiteiten waarvan je er 2 of 1 kan 
gaan doen:  

skeeleren, dansen of Tang soo do en je 
mag kiezen bij wie je in het groepje wil. 
Heb jij er zin in?  

Nou ik wel!   

Groetjes van Joànna uit groep 5A  

 

 

Op maandag 11 maart kwam de 300e 
leerling van de Ichthus voor het eerst op 
school en was het feest!  
In de pauze kregen we ook nog eens een 
traktatie (jippie!)  
En op 12 maart hebben we een foto 
gemaakt in de vorm van een 300 met alle 
leerlingen op het schoolplein.  
Eigenlijk zou het op maandag zijn, maar 
het was slecht weer, dus we deden het 
een dag later. Er was geen leerling 
bijgekomen die dinsdag, anders moesten 
we in een 301 en niet in een 300 gaan 
staan (pfieuw)!  
Hiernaast een ooggetuigenverslag van 
Loïs Wilzing: 

 

Groep 4  

De imker in groep 4 
Cato (groep 4) 
Op donderdag 11 april kwam er een imker in de klas.  
Het was heel cool!  
Ze had bijen meegenomen.  
We zagen de bijenkoningin. Zo cool!  
 
 
 
 

 

Ze had ook een honingslinger meegenomen.  
Het was zo cool! 
 We mochten ook stuifmeel proeven.  
Het was echt vies! 
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Interview met juf Heleen  
Stan en Joah vragen alles wat je wilt weten!  
 

 
Juf Heleen tijdens het interview 

 
 
Juf Heleen geeft les in 
groep 7 en 8 en ging in 
gesprek met onze 
interviewers Joah van der 
Horst en Stan van Roon.  
Foto door Bram Driesen. 

9: Waar bent u het meest bang voor op school. 

Antwoord: ik ben niet echt ergens bang voor maar als 
juf wil je wel alles graag goed doen en geen stomme 
fouten maken 

 

1: Hoe lang bent u al juf op deze school? 

Antwoord: Ik ben al ongeveer 15 jaar juf hier. 

2: Wat vindt u een leuke groep om les te geven? 

Antwoord: Groep 7 en groep 8 vooral, omdat ik de 
leeftijd heel leuk vind. 

3: Wat was het leukste schoolreisje waar u bij mocht 
zijn? 

Antwoord: Ik vond de Efteling het leukst, omdat ik de 
Baron heel spannend vond maar toch heb ik het gedaan 

4: Wat is uw leukste vak om les in te geven? 

Antwoord: Kanjertraining, omdat ik het sociale aspect 
daarvan heel boeiend vind en het is het allerbelangrijkst 
dat kinderen zich prettig voelen in de klas en op school 
 
5: Wanneer dacht u: en nu wil ik juf worden! 

Antwoord: Ik denk als kind al, want ik ging met mijn 
moeder soms mee naar haar school. 

6: Waar heeft u stage gelopen? 

Antwoord: Mijn eerste stage was in Langerak maar de 
Ichthus is toch de leukste school hoor! 

7: Wat is uw lastigste moment op school? 

Antwoord: Dat is als er gepest wordt, want dat vind ik 
heel erg. 

8: Waar heeft u een goede herinnering aan op school? 

Antwoord: Ik heb te veel goede herinneringen om er 
eentje uit te kiezen! 

 

 

 

 

 

“juf is een superleuk 
beroep!” 

- juf Heleen - 

10: Waar woont u? 

Antwoord: In Meerkerk, op de Broekseweg 

11: Wat is het gevaarlijkst wat u ooit hebt gedaan 

Antwoord: Ik heb heel veel jonge paarden mak gemaakt 
én ben met de auto in de sloot gereden… 

12: Waar bent u het best in (wat is uw talent)? 

Antwoord: Ik ben vaak positief ingesteld denk ik. 
Ik kan goed aanvoelen hoe iemand zich voelt en 
ik kan best goed paardrijden. 

13: Heeft u nog speciale taken op school naast juf zijn? 

Antwoord: Ik ben kanjer coördinator, ik organiseer 
schoolreisjes en heb nog allerlei losse taken. 

14: Wat is het raarste land waar u bent geweest (qua 
cultuur)? 

Antwoord: Dat is voor mij Bali, omdat ze daar heel 
andere geloven en rituelen hebben. 

15: Wat is uw tip aan kinderen die later ook juf of 
meester willen worden? 

Antwoord: Zeker doen! Het is een superleuk beroep, 
kom maar een keertje bij mij stagelopen! 

16: Als u uzelf een cijfer mocht geven van 1-10 wat zou 
dat dan zijn? 
 
Antwoord: een 8 want er is altijd ruimte voor 
verbetering ;) 
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Hugo Louter 
 

Moppentrommel 
(niet te serieus nemen dus!) 
 

 

 
*** 
Zeg Joris, ik heb langzamerhand genoeg 
van jouw smoesjes! Eergisteren had je je 
huiswerk niet bij je omdat..? 
Joris: Onze hond het had opgegeten, 
meester. 
Ja belachelijk natuurlijk. Gisteren had je je 
les niet geleerd, omdat...? 
Joris: Dat kwam omdat de hond mijn boek 
had opgegeten, meester. 
En nu heb je weer geen pen bij je! Wat 
heb je daarop te zeggen? 
Joris: Ja meester, sorry maar onze hond 
heeft mijn etui opgegeten... 
Nu is het welletjes, ik wil je ouders 
spreken! 
Joris: Dat zal moeilijk gaan meester… 
En waarom zal dat moeilijk gaan?? 
Joris: Onze hond heeft ze opgegeten…  
 
*** 
Niets, iemand en niemand zitten in de 
boom. Opeens valt niemand eruit. Niets 
zegt tegen iemand dat hij de ambulance 
moet bellen. Oké zegt iemand. 
Telefoongesprek:' Hallo ik ben iemand ik 
bel voor niets want niemand is uit de 
boom gevallen!  

*** 
Waarom kan een olifant niet achter een 
laptop zitten? 

Omdat hij bang is voor muizen! 

*** 
Hoe heet de plas van een gymjuf of 
gymmeester? 

Gympies!  

*** 
Wat krijg je als een hond te lang inde zon 
ligt? 

Een hotdog!  

Tygo Bogaard (6A) 
 

Statiegeldflessen 
Verzamel je mee? 
 

 
 
Hallo ik ben Tygo en ik zamel flessen in 
voor de zending (voor onze sponsor 
oma en kind) wil je je flessen bewaren? 
Je kan ze brengen bij groep 6a. 

  
Woensdag 10 april 2024 haalde ik 
(Tygo) de 200 euro op met verzamelen 
van statiegeldflessen. Eerst hadden we 
0 euro, maar nu zitten we op 200 euro! 
Dat bedrag kan nog hoger worden als 
jullie allemaal meehelpen. 
Dan kunnen we misschien de 300 euro 
halen (400 euro is nog beter) en dat 
zou leuk zijn!  
Dus als je nog flessen hebt, breng ze 
dan naar groep 6a in de Ichthusschool 
 
Alvast bedankt 
Groetjes Tygo 

 

De Belgische minister is boos op de 
Nederlandse koning. Hij zegt:' Jullie 
lachen vaak om Belgen maar wij willen 
ook wel eens om jullie lachen. Doe eens 
iets geks zodat we kunnen lachen. 

De koning voelt zich verontwaardigd en 
bouwt een brug in de woestijn (dat heeft 
geen nut want er is geen water in de 
woestijn) een week later zegt de Belgische 
minister: Haal de brug maar weg, we 
hebben genoeg gelachen. zegt de Koning:' 
dat zou ik best willen doen maar ER 
ZITTEN DRIE BELGEN TE VISSEN! 

*** 
Twee katten lopen in de woestijn. Zegt de 
eerste tegen de tweede: 'Wat een grote 
kattenbak, he?' 

*** 
Een cowboy rijdt op maandag naar een 
hotel en gaat 3 dagen later weer op 
maandag terug rara hoe kan dat?  

Zijn paard heet Maandag!  

*** 
Een cowboy gaat naar de kapper, maar als 
hij naar buiten gaat is zijn pony weg! 

 

 

 

De musical in groep 8 
 

Als je naar groep 8 gaat ga je veel leuke dingen doen, zoals kamp en de musical. Heel veel kinderen hebben veel vragen over hoe dat 
gaat. Dat gaan wij (Sarah en Emma) jullie vertellen. Maar we gaan natuurlijk niet zeggen welke musical we gaan doen. 

Hoe gaat dat nou? Eerst kunnen we kiezen tussen drie musicals. De musical die de meeste stemmen krijgt   
die wordt het. Meestal is dat veel gedoe, want er zijn eigenlijk altijd wel mensen die het er niet met de keuze van anderen eens 
zijn. Dus op tijd beginnen! Als de musical gekozen is, dan worden de rollen verdeeld! Je krijgt dan ook een boekje met alle tekst. 
Superleuk natuurlijk, maar ook spannend... misschien moet je wel audities doen! Als dat allemaal geregeld is ga je oefenen! Als 

eerst ga je gewoon met zijn alle de tekst lezen. Daarna ga je in de klas al toneel spelen! Je krijgt allemaal tips van je juf en/of 
meester, en natuurlijk van je klasgenoten! Je hebt inmiddels alle liedjes al wel een keer gehoord, maar dan komen de dansjes! Bijna 

iedereen denkt dan: ‘Help!’ Maar het valt meestal wel mee. Veel dansjes zijn helemaal niet supermoeilijk. Als je ze onder de knie 
hebt, gaat het bijna vanzelf. Het moeilijkste is de tekst uit je hoofd leren. Meestal zijn er een paar zinnen die je zo kent, maar vooral 
de lange stukken zijn moeilijk. Dus oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Als je het lastig vindt om veel tekst te onthouden, moet 

je niet een hele grote rol kiezen. Maar je moet nooit denken dat je het niet kan, dan lukt het sowieso niet. Geloof in jezelf! En 
vertrouw op je juf en/of meester. Die hebben ervaring! Als alles klaar is zoals: het decor, de outfits, de tekst en de dansjes, dan is 

de generale repetitie. Deze uitvoering is heel belangrijk, je kunt kijken of alles goed gaat of dat er nog dingen zijn waar je aan moet 
werken. Eerst heb je de uitvoering voor groep 1, 2, 3, 4 en 5. deze uitvoering is natuurlijk spannend, maar niet zo spannend als de 
‘grote uitvoering, voor groep 6, 7, de eerste klas en je ouders. Heel veel succes met jouw musical, en geniet van die van ons! Wil je 

nog vragen? Loop een keer iemand uit groep 8, of iemand anders die de musical al eerder heeft gedaan. 

Gemaakt door: Sarah en Emma uit groep 8a. 
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